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Vastenactie 2024 
 

Ook dit jaar ondersteunen de Norbertijnenparochies en de 

Abdijkerk van Berne een project dat zorgt voor een betere ge-

zondheid, werk en inkomen voor 455 achtergestelde vrouwen 

én onderwijs voor 180 kinderen in zes sloppenwijken van 

Indore in India. Voor dit project werkt stichting Solidair met 

India in Heeswijk-Dinther samen met de zusters St. Joseph van 

Saint Marc. 

 

Het project richt zich op de zelfredzaamheid van vrouwen en 

onderwijs voor straatkinderen. In zes sloppenwijken in de stad 

Indore worden 455 vrouwen en hun gezinnen geholpen. De 

vrouwen nemen deel aan zelfhulpgroepen om met behulp van 

microkredieten hun kansen zelf een inkomen te verdienen te 

vergroten. Ze krijgen trainingen in persoonlijke ontwikkeling, 

gezondheid en hygiëne. Ook volgen ze een vakopleiding, bij-

voorbeeld tot kleermaker, schoonheidsspecialiste of henna 

artiest om zelfstandig de kost te verdienen. 

 

Veel kinderen in de sloppenwijken gaan niet naar school. Er is 

niemand in het gezin die hen motiveert om naar school te 

gaan: ze worden aan hun lot overgelaten en zwerven over 

straat. Via dit project krijgen 180 kinderen naschools onder-

wijs om hun achterstanden bij te spijkeren, ze te motiveren te 

leren en hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 

 

Over de invulling van activiteiten binnen onze parochie wordt 

nog volop nagedacht. Houdt u de nieuwsbrief en mededelin-

gen in de gaten! 

 

 

 

In dit nummer 
 

Vastenactie 2024 
Pastorale: Een nieuw verhaal van vreugde en 

vertrouwen 
In Memoriam Hein Wilsens 
Parochievergaderingen in oktober – En nu? 
Nieuw jaar, ‘nieuw team’ 
Democratie vraagt om religie 
Gevonden voorwerpen 
Omkering en inkering 
Hou je van zingen? 
Vieringen 2024: van Ronde Tafelhuis naar 

Zorgcentrum Heikant 
Vieringen in de komende periode 
Jubilarissen 2023 
Adventsactie 2023 
De heiligen van 29 februari (schrikkeldag) 
Activiteiten in het Ronde Tafelhuis 
Ga eropuit! 
Doe mee aan de 20e digitale veertigdagenretraite van 

de jezuïeten 
25 t/m 28 mei: meerdaagse bedevaart naar Beauraing 

in België 
Alle registers open 
Foto’s/afbeeldingen 
Colofon 
 

 
 

1 

2 

 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

 

6 

7 

7 

8 

9 

10 

10 

 

11 

 

12 

12 

12 

 

 

  



2 - Mooi Meegenomen 333 

Pastorale: Een nieuw verhaal van vreugde en vertrouwen 
 

De eerste dagen van het nieuwe jaar liggen inmiddels achter 

ons. Het zijn de dagen waarin het oude jaar zich nog langzaam 

terugtrekt terwijl het nieuwe al volop in beweging is. Die ge-

stage overgang van oud naar nieuw is als een drempel waarop 

we nog even blijven hangen, maar die we zullen moeten 

nemen. Een grens tussen achterlaten en tegemoet treden.  

 

Een afgesloten jaar is als een boek dat is gelezen. Pagina's vol 

herinneringen, lessen en momenten die ons hebben gevormd 

en getekend. Pagina’s die waren gevuld met vreugde, die ons 

lieten lachen, pagina’s die we herlezen en herlezen om de 

inhoud te herleven en niet los te hoeven laten, terwijl we 

andere, gevuld met woorden van verdriet, stilzwijgend om-

slaan.  

 

Maar nu mogen we het zachtjes sluiten. Niet om de inhoud te 

vergeten, maar om het volgende te nemen. Een nog onbe-

schreven boek, met nieuwe hoofdstukken en lege bladzijdes. 

We staan klaar om het te vullen. Met hoogte- en dieptepun-

ten, met vallen en opstaan, met hoop, verwachting. Sluiten 

we het boek in berusting en openen we het nieuwe vol 

vertrouwen of zien we angstvallig tegemoet wat gaat komen? 

 

Het zijn zowel de pieken als de dalen, het vertrouwen en de 

vrees, die uitnodigen om stil te staan bij de belofte van de 

Geest die ons leidt. Van God die naast ons staat en zegt: ‘Ik 

ben er’. Het is de hand die ons leidt terwijl we schrijven en de 

stille stem die ons aanmoedigt: ‘Vertrouw op wat voor je ligt, 

zie de belofte in elk moment.’ Het is de belofte dat we 

ondanks de onzekerheden die de toekomst kan brengen, de 

kracht krijgen om te navigeren, te leren, te leven en te groei-

en. De belofte van vertrouwen in de kracht van vernieuwing 

en berusting. Berusting in het loslaten van wat achter ons ligt. 

In erkennen dat er dingen zullen blijven die we niet kunnen 

veranderen en dat sommige hoofdstukken van ons leven niet 

eindigden zoals we hoopten.  

 

Berusting is geen teken van zwakte, maar een teken van 

wijsheid. Het is het vermogen om los te laten wat niet langer 

dient, voedt of inspireert. Het is het besef van wegen achter-

laten om nieuwe paden te verkennen. In berusting vinden we 

de bevrijding en het vertrouwen om met open armen dit 

nieuwe jaar, met al zijn uitdagingen waarvoor het ons zal 

stellen, te verwelkomen. 

 

Het boek van vorig jaar is gelezen. Laat ons vol vertrouwen en 

in hoopvolle vreugde beginnen aan het nieuwe. Mogen de 

bladzijdes zich vullen met het licht, de kracht en de troost van 

de God die ons kent, liefheeft en leidt. Moge het verhaal zich 

vullen met vreugde, groei en wijsheid, in geloof, hoop en 

liefde.  

 

Ik wens u allen een gezegend nieuw jaar. 

 

Eveline Sitskoorn, pastor 

 

In Memoriam Hein Wilsens 
 

Tot ons grote verdriet hebben we vrijdag 11 januari afscheid 

genomen van ons redactielid Hein Wilsens. Hij was in juli 2010 

na een oproep om nieuwe redactieleden in nummer 250 lid 

geworden van de redactie. Hij ‘debuteerde’ in nummer 253 

met een stukje over het oer-Tilburgse woord ‘pesjonkele’. 

Toen ik me zeven jaar geleden bij de redactie voegde, was 

Hein onze redactiesecretaris. Schrijven en redigeren was 

Heins lust en leven. Zijn tweede grote liefde was de 

geschiedenis. Hij voorzag ons onder meer van een hele reeks 

portretten van norbertijnen, pastoors, kapelaans en pastoraal 

werkers die in Tilburg en binnen onze parochie werkzaam zijn 

geweest en heel veel stukjes vol sociale en culturele 

achtergronden over kerkelijke en christelijke jaarfeesten. We 

konden daarnaast volop gebruik maken van zijn 

deskundigheid op redactioneel gebied, opgedaan in 

periodieken van de nationale bond voor de damsport en de 

supportersvereniging van ons eigen Willem II.  

 

Hein was gedurende een aantal jaren ook lid van de redactie 

van Berne, waar hij de verantwoordelijkheid op zich nam voor 

de eindredactie en opmaak van dit blad van de Norbertijner 

abdij in Heeswijk. In die tijd schreef hij wat minder voor Mooi 

Meegenomen. Toen Hein ernstig ziek werd, moest hij de 

arbeidsintensieve taak bij Berne neerleggen, maar voorzag 

ons vanuit thuis, soms vanaf zijn 

ziekbed, afgelopen jaar weer volop 

van teksten over het honderdjarig 

bestaan van de Mariakerk en voor 

onze rubriek heiligen uit het 

jaargetijde dat op het moment van 

verschijnen hoorde bij de editie van ons blad.  

 

Hein was geen man van het gesproken woord. Schrijven 

daarentegen was zijn passie. Hij trakteerde met zijn vlotte pen 

de lezers van Mooi Meegenomen op een heel scala aan 

wetenswaardigheden en interessante feitjes. Of zoals hij het 

zelf omschreef: ‘Ik schrijf over Brabant, de toestand in de 

wereld, heden en verleden, dammen en schaken, politiek, 

literatuur, Willem II (koning, voetbalclub en de sigaren), het 

dorp Helvoirt waarin ik ben opgegroeid en wat er zoal nog 

meer op mijn weg komt. En dat allemaal vanuit de schôônste 

stad van et laand, waar ze nog weten hoe het leven geleefd 

moet worden’.  

 

Hein, bedankt voor al je lezenswaardige bijdragen aan ons 

blad. We zullen je missen. 

 

Hans Happel 
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Parochievergaderingen in oktober – En nu? 
 

Op 11 en 13 oktober kwamen parochianen, het parochie-

bestuur en het pastoraal team bij elkaar in twee parochie-

vergaderingen. In een korte inleiding werden de financiële en 

bestuurlijke situatie besproken. Het zijn gebieden die de 

nodige uitdagingen kennen en reden om met elkaar te praten 

en na te denken over de toekomst.  

 

Om een indruk te krijgen van wat er onder de parochianen 

leeft en waar veel of minder waarde aan gehecht wordt, 

werden de aanwezigen vier vragen voorgelegd; ‘wat moet 

blijven’, ‘wat kan weg’, ‘wat mist u’ en ‘heeft u nog tips’. 

 

Na afloop van de vergaderingen zijn alle antwoorden 

geïnventariseerd en zijn we een zeer bruikbare bron aan 

meningen, ideeën en visies rijker. Gelukkig is uit alle respons 

gebleken dat zaken als vieren, samenkomen, gemeenschap 

vormen, diaconie en pastoraat veelvuldig naar voren kwamen 

op de vraag ‘wat moet blijven’. Een duidelijk en hoopgevend 

signaal. Over de gebouwen (kerk, pastorie) lopen de 

meningen uiteen; enerzijds over de vraag of ze moeten blijven 

of niet, anderzijds over het gebruik ervan. Veel aangereikte 

tips hadden betrekking op het zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden en besteding van de ruimte. Iets wat breed 

gevoeld wordt, is het gebrek aan (nieuwe, jonge) kerk-

gangers. Ook dat is een signaal dat, niet alleen bij ons, zicht-

baar is; het aantal kerkgangers loopt terug. 

En nu? Inmiddels zijn we drie maanden verder. Naast de al 

genoemde punten hebben wijzigingen binnen de bezetting 

van het pastorale team voor extra uitdagingen gezorgd. 

 

In een brief bij de vorige Mooi Meegenomen is de huidige 

stand van zaken toegelicht. Ook is daarbij aangegeven dat 

gedurende het eerste kwartaal, met in het achterhoofd zowel 

de huidige uitdagingen als de uitkomst van de 

parochievergaderingen, wordt gekeken naar scenario’s die 

haalbaar zijn én aansluiten bij de wensen en ideeën van de 

parochianen. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Er 

worden gesprekken gevoerd met potentiële bestuursleden, 

er wordt gekeken naar de financiële situatie en er wordt 

nagedacht over de structurele invulling van het pastoraat. 

Rond Pasen zal bekend moeten zijn of, hoe en in welke vorm 

onze parochie zal voortbestaan. 

 

Al zijn de parochievergaderingen inmiddels geweest; 

meedenken mag altijd. Heeft u ideeën of suggesties, kent u 

parochies of gemeenschappen die succesvolle alternatieve 

vormen van samenkomst kennen, laat gerust van u horen. 

Laten we ondanks de uitdagingen ons jaarthema vooral niet 

vergeten: ‘met dromen leven naar morgen’. 

 

Eveline Sitskoorn, pastor 

 

Nieuw jaar, ‘nieuw team’ 
 

Na het vertrek van Rob Tanke en Marcel van der Maeden per 

1 januari jl. heeft het pastorale team versterking gevonden in 

twee bekende gezichten en een minder bekend gezicht. Jan 

Joosten, Ine Bertens en Gerard Damen zullen de komende 

maanden naast Denis Hendrickx, Sonja van den Dries en 

Eveline Sitskoorn deel uitmaken van het pastorale team. Zij 

zullen naast begeleiding en ondersteuning van de verschil-

lende werkgroepen voorgaan in de wekelijkse vieringen en bij 

uitvaarten. Gerard zal voor velen een nog onbekend gezicht 

zijn; hieronder stelt hij zich aan u voor. 

 

De verdeling van de aandachtsgebieden is als volgt: 

• Sonja van den Dries: algemene parochiecoördinatie en 

externe contacten; 

• Denis Hendrickx: vieringen Mariakerk en doopvieringen; 

• Jan Joosten: vieringen Mariakerk, uitvaarten en zieken-

zegeningen; 

• Ine Bertens: vieringen Mariakerk, uitvaarten en zieken-

zegeningen; 

• Gerard Damen: vieringen Mariakerk, vormsel- en commu-

nievoorbereiding, ziekenbezoekgroep, diaconie; 

• Eveline Sitskoorn: vieringen Mariakerk en Zorgcentrum 

Heikant, liturgievoorbereiding, werkgroep kosters en 

werkgroep lectoren. 

 

Het nieuwe team heeft de werkzaamheden inmiddels vol 

enthousiasme opgepakt dan wel voortgezet. Voor vragen of 

opmerkingen zijn de teamleden te bereiken via het 

parochiesecretariaat.  

 

Eveline Sitskoorn, pastor

 

Beste parochianen, 

 

Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Gerard Damen. Voor een periode van een half jaar 

ben ik als pastoraal werkende toegevoegd aan het team van deze parochie. Ik ben 68 jaar, woon in 

Breda, ben gehuwd en heb twee kinderen. Voor mijn pensionering was ik als pastor werkzaam in 

de regio's Zundert en Rucphen. In het verleden werkte ik als leerkracht in het basisonderwijs, als 

identiteitsbegeleider voor basisscholen en bij Missio (Pauselijke Missiewerken) als educatief 

medewerker. Momenteel geef ik nog één dag per week les op openbare basisscholen als vakdocent 

katholiek vormingsonderwijs. 

 

Mijn werkzaamheden zullen bestaan uit de voorbereiding van de Eerste Communie en het Vormsel, 

diaconale activiteiten, voorgaan in woord- en communievieringen en overige voorkomende 

pastorale taken. Op maandag- en woensdagochtend zal ik standaard aanwezig zijn op de pastorie. Ik verheug me erop om met u 

kennis te maken en samen het pastoraat gestalte te geven. 

 

Gerard Damen, pastor  
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Democratie vraagt om religie 
 

Ik schrijf nu zo’n zeven jaar in Mooi Meegenomen. Een mooi 

moment om dat eens te overdenken. Wat me direct opvalt is 

dat we in elk van die zeven jaargangen precies dezelfde cyclus 

hebben doorlopen: In september beginnen met de opening 

van het Kerkelijk jaar, dat trouwens samenvalt met de viering 

van Joods Nieuwjaar. De gelovige Israëlieten gaan dan tien 

dagen van bezinning in. Ze overdenken hun zonden om zich 

uiteindelijk weer te verzoenen met elkaar en met Jahweh, en 

een schone, vernieuwde start te maken. Als de bladeren val-

len en de natuur langzaam maar zeker afsterft en zich terug-

trekt in een soort van schijndood, verschijnt doorgaans het 

tweede nummer van Mooi Meegenomen. In de Katholieke 

Kerk gedenken wij dan alle heiligen en de mensen die ons ont-

vielen. Het derde nummer is de editie van Kerst en Advent. Vol 

verlangen zien we uit naar de terugkomst van het licht. De 

eerste editie van het nieuwe jaar verschijnt steevast vlak voor 

carnaval en de veertigdagentijd. We bereiden ons voor op het 

hoogfeest van Pasen. Eind maart komt het themanummer uit 

dat gewijd is aan Pasen en Pinksteren. We vieren de komst van 

het nieuwe leven, de opstanding uit de dood en de stichting 

van onze Kerk. In juni wordt Mooi Meegenomen door de 

redactie volgeschreven met allerlei vakantietips voor onze 

lezers. De cyclus is rond en een nieuwe jaargang met exact 

hetzelfde ritme kan beginnen. In september… 

 

Iedere keer staan wij gedurende deze cyclus stil bij de getijden 

van het jaar: najaar, herfst, winter, voorjaar, lente en zomer. 

Elk jaargetijde kent zijn eigen wonderbaarlijke aanwezigheid 

in de natuur en kleurt onze stemming en ons leven van alle 

dag. We warmen ons aan het haardvuur en aan elkaar in de 

winter, gaan uit ons dak tijdens carnaval om ons in alle stilte 

terug te trekken tijdens de vasten en ons voor te bereiden op 

de komst van het nieuwe leven in de lente en op de uit-

zinnigheid van het zonlicht in de zomer. We oogsten wat we 

gezaaid hebben in het najaar en bereidden ons voor op de 

wintertijd in de nadagen van de herfst als de bladeren vallen. 

 

De religieuze feesten sluiten van oudsher aan bij het ritme in 

de alledaagse leefwereld van zorgzame mensen die tezamen 

in de behoeften van hun dagelijks leven voorzien. Zo was het 

van alle tijden! Maar op een of andere manier zijn wij, 

moderne mensen, dit ritme van periodiek stil staan bij het 

gebeuren om ons heen kwijt geraakt. We razen maar door van 

het ene incident naar het andere, bang om stil te vallen. Want 

stilstand is het einde van economische groei en technolo-

gische vooruitgang en daarmee zouden we onze welvaart in 

gevaar brengen. Met 24/7 zijn ook de zondagen en de sabbat 

onder druk komen te staan. De gevaren voor ons welbevinden 

door deze versnelde tijd worden door filosofen, sociologen en 

psychiaters in alle toonaarden bezongen. Burn-outs en de-

pressies zijn aan de orde van de dag. Maar bij de gevaren van 

dit accelereren voor de democratie wordt zelden stil gestaan. 

De aarde en de natuur kunnen de behoeften van ‘rupsje nooit 

genoeg’ niet meer dragen. Opnieuw zoeken politici naarstig 

en haastig naar nieuwe groeisectoren in de sfeer van duur-

zaamheid en energietransitie. Versnellen, innoveren, groeien 

en vooruitgaan staan in het politieke debat nimmer ter discus-

sie. ‘Stilstaand water wordt immers troebel’.  

 

Voor het eerst in Nederland noemt een meerderheid van de 

mensen zich niet-gelovig. Er worden nog maar 11 zetels in de 

Tweede Kamer door drie christelijke partijen bezet. Het be-

staan van twee geseculariseerde CDA’s zegt mij niet veel. Ver-

kiezingen zijn een spel geworden van zichzelf zoveel mogelijk 

profileren, vliegen afhangen en de ander in een kwaad dag-

licht stellen. De lijmpoging om de aangerichte schade van de 

verkiezingsstrijd tijdens de formatie zoveel mogelijk teniet te 

doen gaat vooral over wie met wie gaat regeren, over de 

poppetjes. Het is een strategisch machtsspel.  

 

Zou dit anders kunnen? De 

Duitse socioloog Hartmut 

Rosa waagt het te bewe-

ren dat religie de democra-

tie zou kunnen redden. 

Want wat kan de democra-

tie leren van religie? Rosa 

wijst op stil staan en ver-

wijlen bij wat zich aandient 

en zo momenten van luis-

teren en resonantie in bou-

wen. Hoe kan de politiek 

dat leren? Is daar niet eerst 

vorming van het volk zélf 

voor nodig? Met zijn allen 

hebben we een ander rit-

me in ons leven nodig, met 

veel meer momenten van 

be-inning en reflectie, ver-

gelijkbaar met wat vroeger 

gestructureerd werd in het ritme van de gemeenschappelijke, 

vaak religieus geïnspireerde rituelen en getijden. Na gedane 

arbeid de zevende dag vieren! Maar hoe kunnen we dit luis-

teren leren? En dit even stilstaan en verwijlen bij wat zich 

aandient tot een onderdeel van onze volksopvoeding maken? 

Zonder religie lijkt me dat een schier onmogelijke opgave, zo-

als ook met veel overtuiging betoogd wordt in Hartmut Rosa’s 

zeer lezenswaardige boek: Democratie vraagt om religie. Een 

aanrader. 

 

Hans Happel 

 

Gevonden voorwerpen 
 

Op het secretariaat liggen sinds enige tijd twee gevonden voorwerpen 

die zijn achtergebleven in de kerk te wachten tot hun eigenaar ze komt 

halen en weer mee naar huis neemt. Het betreft een goudkleurig 

dameshorloge van het merk Rosefield en een zonnebril van Tommy 

Hilfiger. Was u ze al die tijd al kwijt en bent u reuzeblij dat ze terecht zijn? 

Neem dan contact op met het secretariaat, op weekdagen tussen 8.30 

en 12.30 uur via 013 – 4550663. 
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Omkering en inkering 
 

De veertig dagen die voor ons liggen en die ons leiden naar 

Pasen, zijn een tijd van inkeer en bezinning. Het voert terug 

tot de veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht om 

zich te bezinnen op zijn missie hier op aarde. In de bijbel is as 

het teken van rouw en van boete doen. Aan het begin van de 

veertigdagentijd laten we ons tekenen met een askruisje, om 

onszelf te concentreren op wat het betekent christen te zijn. 

Het traditionele gebruik van het vasten is voor velen wat op 

de achtergrond geraakt. Dat is niet zo erg wanneer we de 

betekenis ervan opnieuw vormgeven. In deze tijd vertalen we 

vasten vooral door oog te hebben voor de medemens. Om 

solidair te zijn met de minder bedeelden in Vastenaktie of 

vastenmaaltijd. 

 

Feesten 

De veertigdagentijd wordt voorafgegaan door het carnavals-

feest. Als laatste uitspatting vóór de tijd van de matigheid. 

Vele niet-katholieken (en ook menig katholiek) zien het als 

een losbandig zuipfestijn. Anderen echter beleven er veel 

plezier aan. Carnaval heeft religieuze wortels en is in de loop 

van de tijd ook een katholiek feest geworden. 

 

Het tijdstip van de viering van carnaval is afhankelijk van de 

wisselende datum waarop Pasen jaarlijks wordt gevierd, de 

eerste volle maan in de lente. De zevende zondag voor 

Paaszondag is het carnaval. Tijdens de carnavalsdagen zijn er 

feesten waarop gehost en gedronken wordt en er zijn optoch-

ten, waarin bekende en voorname personen voor de gek 

worden gehouden. Op carnavalszaterdag geeft de burge-

meester voor drie dagen symbolisch de sleutel over aan Prins 

Carnaval. Carnavalsvierders verkleden zich, feestgelegen-

heden zijn versierd en carnavalsliedjes schallen door de 

luidsprekers. 

 

Oorsprong 

Volkeren in de oudheid kenden al rolomkeringsfeesten. De sla-

ven werden vrijgelaten. Zij mochten kritiek uitoefenen op hun 

meesters en hen zelfs voor de gek houden. Mensen 

verkleedden zich en droegen maskers. In de middeleeuwen 

sprak men van de Vastenavondviering, waarin men nog één 

keer luidruchtig kon feestvieren met veel eten en drank, om 

vervolgens de vastentijd in te gaan als voorbereiding op 

Pasen.  

 

Kruikenzeikers 

Het Tilburgse carnaval heeft een eigen geschiedenis. In 1857 

leidde pater Bernard Hafkenscheid het veertigurengebed in 

de dagen voor de vastentijd. Het gebed werd echter ver-

stoord door luidruchtige carnavalsvierders buiten de kerk. 

Vanaf die tijd moest het carnaval in besloten kring gevierd 

worden. Pas in 1965 gaf Tilburg toestemming voor het houden 

van de eerste officiële openbare carnavalsoptocht.  

 

Tijdens carnaval heet Tilburg Kruikenstad. De Tilburger wordt 

dan Kruikenzeiker genoemd, vaak afgekort tot Kruik of Krui-

kin. De naam stamt uit de tijd dat Tilburg een echte textielstad 

was. Op carnavalszondag trekt D’n Opstoet, de grote op-

tocht, door de straten van de stad met daarbij Prins Carnaval 

en zijn gevolg. Het motto is dit jaar: ‘Maawe meude mèèrege’, 

een pleidooi voor ‘minder geklaag’.  

 

In deze tijd van polarisatie kan dit motto ons een mooie 

christelijke boodschap meegeven. Laten we ons in deze 

veertigdagentijd bezinnen over de wijze waarop we wat meer 

begrip voor elkaar kunnen hebben en tegenstellingen gaan 

overbruggen.  

 

Gerard Damen, pastor 

 

Hou je van zingen? 
 

‘De liedjes zijn in mijn hart gaan wonen als ankerpunten in mijn 

leven’. Dat zegt zangeres Trijntje Oosterhuis over de liedjes 

van haar vader Huub Oosterhuis, die zij als kind al leerde 

zingen. Dat is wat mooie liedjes doen: ze verrijken je innerlijk, 

je leven, je geloven. Zeker als je ze zelf kunt zingen, dan 

worden ze eigen. Zelf zingen: dat kun je doen in een koor.  

 

In onze parochie zouden we graag willen dat er bij een 

uitvaart een koor(tje) is en dat er gezongen kan worden. We 

zoeken daar mensen voor: mensen die het fijn vinden om 

samen te zingen. Het gaat om eenvoudige liederen en 

gezangen, een soort basisrepertoire voor een uitvaart in de 

kerk. Dat zijn liederen die troost bieden en iets te zeggen 

hebben over leven en dood, over liefde, geloof en 

vertrouwen. Je hoeft niet gelovig te zijn om mee te zingen (je 

loopt natuurlijk wel het ‘risico’ om gelovig te wórden…), maar 

je staat wel open voor deze liederen. Er zijn veel goede 

redenen om mee te doen: je zingt graag én je leert zingen; je 

zoekt verdieping, je wilt wat doen voor anderen, je zoekt 

ontspanning, je leert nieuwe mensen kennen, het is gezond 

(ademhaling!), en nog veel meer. We zijn in overleg met een 

buurparochie: misschien kunnen we samenwerken en een 

koor vormen voor meer dan één kerk. Het aantal kerkelijke 

uitvaarten is beperkt. Het is de bedoeling dat het koor 

voldoende leden telt, zodat er toch gezongen kan worden als 

iemand verhinderd is. En er wordt natuurlijk gerepeteerd, 

maar niet elke week. 

 

Allereerst willen we graag weten wie er belangstelling heeft, 

ook als je nog niet zeker weet of je mee wilt doen. Laat het 

weten aan het parochiesecretariaat (telefoon 4550663, of 

info@norbertijnenparochiehq.nl) of spreek een van de pasto-

res aan. 

 

Ine Bertens (pastor voor o.a. uitvaart) 
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Vieringen 2024: van Ronde Tafelhuis naar Zorgcentrum Heikant 
 

In de afgelopen jaren werden er op woensdagochtend 

vieringen gehouden in het Ronde Tafelhuis. De huiselijke sfeer 

en de trouwe groep bezoekers die haar weg wist en weet te 

vinden maakten ze een mooie aanvulling op de vieringen op 

zondag. Door enerzijds een teruglopend bezoekersaantal en 

anderzijds een toenemende vraag vanuit de bewoners van 

Zorgcentrum Heikant is het idee ontstaan om de vieringen van 

woensdagochtend in het Ronde Tafelhuis te verplaatsen naar 

het zorgcentrum, om zo ook de minder mobiele parochianen 

te kunnen bereiken.  

 

Na de, door gebrek aan beschikbare en geschikte ruimte, no-

dige gesprekken met Geestelijke Verzorging en Team Welzijn 

is het gelukt om tweewekelijks een Woord en Communie-

viering te kunnen verzorgen. We zijn blij en dankbaar dat na 

lange tijd de parochie weer zichtbaar aanwezig zal zijn voor 

de bewoners van het zorgcentrum. Een mooie ontwikkeling, 

de eerste positieve reacties zijn al ontvangen. Uiteraard zijn 

de vieringen toegankelijk voor alle parochianen van zowel 

binnen als buiten het zorgcentrum. 

 

De vieringen zullen gehouden worden in ruimte ‘Theater’ op 

de afdeling ‘Viool’ op afwisselend maandagochtend om 10.30 

uur en maandagmiddag om 14.30 uur. In Mooi Meegenomen 

zullen de data en tijdstippen 

van vieringen voor die periode 

worden opgenomen. Ook is 

een overzicht te vinden bij het 

informatiemateriaal achter in 

de Mariakerk, en zullen de data 

via het week- en maandbulletin 

van het zorgcentrum bekend 

worden gemaakt.  

 

Op de dagen waarop de 

vieringen gehouden worden, is 

het voor bewoners die niet in 

staat zijn de viering bij te wonen mogelijk om na afloop van de 

viering de communie op hun kamer te ontvangen. Weet of 

kent u bewoners die hiervan graag gebruik zouden maken, 

maak dit dan kenbaar aan het team Geestelijke Verzorging van 

Zorgcentrum Heikant. Zij zullen ervoor zorgen dat de namen 

worden doorgegeven aan de voorganger. 

 

We ontmoeten u graag bij de vieringen in het zorgcentrum. U 

bent van harte welkom! 

 

Eveline Sitskoorn, pastor 

 

Vieringen in de komende periode 
 

In onze parochie vinden deze vieringen plaats: 

Mariakerk: elke zondag, eucharistieviering of woord- en communieviering, 10.30 uur 

Norbertuskapel: dagelijks, gebedsviering, 18.15 uur 

Zorgcentrum Heikant: om de week op maandag, 10.30 uur of 14.30 uur 

Kapel Peerke Donders:  1e dinsdag van de maand, eucharistieviering, 14.30 uur 

 

Datum .. Plaats ....... Voorgangers (onder voorbehoud) .......... Koor/Organist .......... Bijzonderheden 

28-1 ....... MK 10.30 .. Ine Bertens ................................................ Jan Kennis ................. woord- en communieviering 

4-2 ......... MK 10.30 .. Denis Hendrickx ........................................ Stella Vocalis ............. eucharistie 

5-2 ......... ZCH 10.30 . Eveline Sitskoorn .......................................  .................................. woord- en communieviering 

11-2 ........ MK 10.30 .. Gerard Damen ........................................... Jan Kennis ................. woord- en communieviering 

14-2 ....... MK 19.00.. Jan Joosten ...............................................  .................................. Aswoensdag: woord- en communieviering 

18-2 ....... MK 10.30 .. Jan Joosten/Harrie v.d. Berg .................... Jan Kennis ................. eucharistie 

19-2 ....... ZCH 14.30 . Eveline Sitskoorn .......................................  .................................. woord- en communieviering 

25-2 ....... MK 10.30 .. Ine Bertens ................................................ Stella Vocalis ............. woord- en communieviering 

3-3 ......... MK 10.30 .. Jan Joosten/Harrie v.d. Berg .................... Jan Kennis ................. eucharistie 

10-3 ....... MK 10.30 .. Gerard Damen ........................................... Cantiqua .................... woord- en communieviering 

11-3 ........ ZCH 10.30 . Eveline Sitskoorn .......................................  .................................. woord- en communieviering 

17-3 ........ MK 10.30 .. Denis Hendrickx ........................................ Stella Vocalis ............. eucharistie 
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Jubilarissen 2023 
 

Traditiegetrouw worden in de parochie tijdens de viering van Christus Koning de vrijwilligers gehuldigd die hun jubileum vieren. 

Dit jaar werden op 19 en 26 november Roos van Veen, Meeuwis Geleijns (niet op de foto) en Jan Kapitein in het zonnetje gezet. 

Roos van Veen vierde haar 25-jarig jubileum. Zij is in de afgelopen 25 jaar actief geweest als lector, heeft in het vrijwilligerskoor 

gezongen en daarnaast de Norbertijnen verwend door regelmatig voor hen te koken. Ook Meeuwis Geleijns mag terugkijken op 

25 jaar vrijwilligerswerk, en wel als lid van de werkgroep Oecumene. Jan Kapitein bereikte met zijn werkzaamheden binnen de 

werkgroep financiën maar liefst het dubbele aantal jaren als vrijwilliger: een 50-jarig jubileum! Aan alle jubilarissen nogmaals 

diepgevoelde en welgemeende dank voor de inzet en toewijding! 

 

 

Adventsactie 2023 
 

De adventsactie van het afgelopen jaar was een succes! Onder 

het motto ‘Wat gij gedaan hebt voor de geringsten van mijn 

broeders hebt ge voor Mij gedaan’ (Matteüs 25,40) zijn tijdens 

de Advent allerhande artikelen ingezameld om wat extra 

sfeer te brengen bij gezinnen zich geen extra’s kunnen 

veroorloven. Een enorme hoeveelheid aan feestelijke 

artikelen en lekkernijen is door de parochianen gedoneerd. 

Ook is er financieel gul bijgedragen. Een aantal mensen heeft 

mooie kerststukjes gemaakt die na de vieringen verkocht zijn. 

Van alle donaties zijn mooie pakketten samengesteld. Lekkere 

en sfeervolle etenswaren en drank, mooie kaarsen, sfeervolle 

kerstversieringen, speelgoed voor de kinderen; elke doos had 

een mooie inhoud om de feestdagen een extraatje te geven. 

Twee onvermoeibare vrijwilligers hebben de pakketten door 

weer en wind bij zorgvuldig geselecteerde adressen bezorgd 

waar ze in dankbaarheid zijn ontvangen. Aan iedereen die op 

welke manier dan ook zijn steentje heeft bijgedragen: hartelijk 

dank! 
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De heiligen van 29 februari (schrikkeldag) 
 

Het laatste jaar kent Mooi Meegenomen een vaste rubriek waarin wij een heilige bespreken, wiens naam wordt herdacht gedurende 

de periode van de dan lopende editie van ons blad. Dit jaar, 2024, is het schrikkeljaar. Het leek ons daarom wel aardig om een klein 

onderzoekje te doen naar de heiligen, die eens in de vier jaar, herdacht worden op 29 februari. We kwamen er maar liefst drie tegen 

die op de schrikkeldag worden herdacht. Eén in de Oosterse kerken, te weten Meletius van Antiochië, én maar liefst twee in de Rooms-

Katholieke Kerk: Oswald van York en Antonia van Florence. 

 

Laten we beginnen met Meletius († 381). In de Rooms-Katho-

lieke Kerk is zijn naamdag trouwens 12 februari. Hij was afkom-

stig uit Armenië. Als jongeman viel hij al op door zijn voorliefde 

voor theologie en zijn vredelievende gezindheid. Hij leek de 

perfecte bemiddelaar te zijn tussen de immer met elkaar ruzi-

ende orthodoxen en arianen, die het dogma van de Drie-

eenheid afwezen en Jezus niet zagen als de zoon van God. 

Meletius’ vriendelijkheid zorgde ervoor dat hij werd verkozen 

tot patriarch van Antiochië. Er ontstond echter toch snel 

allerlei tumult. Na een maand werd hij door de ariaanse keizer 

Constantius in ballingschap gestuurd. Toen Julianus het jaar 

daarop als keizer aantrad, kon hij weer terugkeren. Maar Julia-

nus, die de geschiedenis is ingegaan als ‘de Afvallige’, wilde de 

aloude Romeinse godsdienst weer invoeren en zijn onderda-

nen dwingen de heidense goden te vereren. Meletius verzette 

zich uit alle macht. Dat kwam hem opnieuw op een balling-

schap te staan. Uiteindelijk keerde hij pas in 378 definitief 

terug naar zijn wettige zetel. Het jaar daarop zat hij het Conci-

lie van Antiochië voor. Hij stond inmiddels in hoog aanzien. 

Toen Meletius op een concilie aan de aanwezige arianen het 

mysterie van de Drie-eenheid uiteenzette, stak hij drie vingers 

omhoog, haalde ze uit elkaar en bracht ze vervolgens samen 

tot één vuist. Op dat moment schoot er tot verbijstering van 

alle aanwezigen een bliksemschicht uit zijn hand. 

 

Oswald van York, geboren ca. 925 en overleden 29 februari 

992 te Worcester, was een Angelsaksische aartsbisschop en 

een leidende figuur in de 10e-eeuwse beweging van monas-

tieke hervormingen. Oswald stichtte een aantal benedictijner 

abdijen in Gloucestershire en Worcestershire. Hij bracht ook 

monniken vandaar naar zijn kathedraal in Worcester, waar zij 

geleidelijk de seculiere klerken vervingen. In 972 werd Oswald 

aartsbisschop van York. Hij mocht zijn bisschopszetel te 

Worcester behouden, waar hij voornamelijk bleef wonen. 

Volgens de overlevering waste hij elke dag van twaalf arme 

mensen de voeten. Tijdens die activiteit is hij, zittend op zijn 

knieën, ook gestorven. Hij werd begraven in de kathedraal van 

Worcester 

 

 

Tot slot Antonia van Florence († 1472). Zij werd in 1401 geboren 

in Florence. Op zeer jonge leeftijd werd ze al weduwe en sloot 

zich aan bij de tertiarissen van St-Franciscus. Tertiarissen 

onderhouden een bepaalde kloosterregel zonder deel uit te 

maken van een kloostergemeenschap. Soms sluiten ze zich 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oswald_and_Eadnoth.jpg
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aaneen tot een apart wonende groep gelijkgezinden, soms 

belijden ze het aan God gewijd leven gewoon thuis. Een 

tertiaris verplichtte zich tot een aantal vaste gebeden per dag, 

tot werken van barmhartigheid en naastenliefde, zoals het 

geven van aalmoezen, en tot een sobere levenswijze. Antonia 

sloot zich aan bij een vrouwengemeenschap in Foligno. Daar 

werd zij tot overste benoemd. Dertien jaar lang oefende zij 

deze functie uit. Ten slotte begon zij toch te verlangen naar 

een meer strenge levenswijze in dienst van de Heer. Zij trad in 

bij de clarissen van klooster Corpus Christi in Aquila, en werd 

prompt na enige tijd tot abdis benoemd. Getroffen door een 

ongeneeslijke ziekte, moest ze verschrikkelijke pijnen 

doorstaan. Ze stierf op 29 februari 1472. 

 

Hans Happel

 

Activiteiten in het Ronde Tafelhuis 
 

Wereldkeuken Special 

Terug van weggeweest: op woensdag 7 februari gaan we 

weer van start met onze Wereldkeuken Special! Deze keer 

wordt er voor u gekookt door de bestuursleden van het 

Ronde Tafelhuis. Zij zetten u drie heerlijke gangen voor in het 

thema ‘de Hollandsche Pot’.  

Voor deze maaltijd moet u zich uiterlijk zondag 4 februari 

aanmelden via reserveren@rondetafelhuis.nl. Geef daarbij 

aan dat het gaat om de Wereldkeuken Special, met hoeveel 

mensen u wilt komen eten en of u graag een vegeta-rische of 

halal optie wilt. We hebben maximaal 65 plaatsen, dus 

reserveer op tijd. Wanneer u heeft gereserveerd, ontvangt u 

van ons een bevestiging. Deze heeft u nodig op 7 februari! 

 

Inloop: 18.00 uur 

Maaltijd: 18.30 uur 

Einde: 21.30 uur 

Kosten: € 10,00. 

Deze prijs is inclusief 

één consumptie. De-

ze avond is alcohol-

vrij! Extra consump-

ties moeten apart 

betaald worden. Dat kan alleen met PIN! 

 

Taalcafé 

Wil je oefenen met Nederlands praten? Kom naar het Taalcafé! 

Het Ronde Tafel Huis organiseert op dinsdag 19 maart een 

taalcafé voor iedereen die graag wil oefenen met het spreken 

van de Nederlandse taal. Het is voor alle niveaus, en we praten 

over verschillende onderwerpen. Tijdens het taal café: 

• ontmoet je andere mensen 

• krijg je een kop koffie of thee  

• kun je je kinderen meenemen 

• en oefen je meteen je taal! 

Bij het Taalcafé hebben we altijd een themavraag, maar we 

praten natuurlijk net zo graag over andere zaken. Deze keer is 

de themavraag ‘Hoe vier je een trouwfeest in jouw cultuur?’ 

Het Taalcafé is van 15.00-16.30 uur en is helemaal gratis. Wij 

vinden het heel leuk als je mee komt praten. Je kunt je van 

tevoren aanmelden (mail naar reserveren@rondetafelhuis.nl 

of bij het kantoor) maar je kunt natuurlijk ook gewoon 

langskomen op 19 maart. 

 

Woorden doen ertoe: mag je alles 

zeggen wat je vindt? 

Bekende sprekers vertellen tijdens de 

serie Woorden Doen Ertoe waarom 

woorden belangrijk zijn en gaan in gesprek met elkaar en met 

het publiek. De volgende bijeenkomst is op donderdag 14 

maart. We gaan in gesprek over vrijheid van meningsuiting 

met Maarten van Rossem en Aletta Scholte. Moderator van 

deze avond is Dion van de Berg. 

Ook deze keer is er weer de mogelijkheid om vooraf 

gezamenlijk te eten. De maaltijd zal worden verzorgd door de 

WereldKeuken van het Ronde Tafelhuis. 

Aanmelden voor het programma en de maaltijd kan via 

reserveren@rondetafelhuis.nl (geef even aan dat het om 14 

maart gaat, met hoeveel personen u komt en of u mee wilt 

eten). U kunt zich tot uiterlijk maandag 11 maart aanmelden 

voor de maaltijd (in combinatie met het programma) 

 

 

Maaltijd: 17.30-18.30 uur (kosten: € 10,00; deze maaltijd is 

alleen in combinatie met een programmaticket; u kunt zich 

dus alleen aanmelden voor de maaltijd als u ook voor het 

programma komt) 

Inloop programma: 19.00 uur 

Maaltijd: 19.30 uur 

Einde: 21.00 uur 

Kosten: € 10,00. Betalingen zijn alleen mogelijk met PIN! 

 

Samen op woensdagmiddag 

Iedere woensdag is er een inloopmiddag voor iedereen die zin 

heeft in een fijn gesprek, een kop koffie of thee en een 

eventuele activiteit. Iedereen is welkom en we gaan in overleg 

bekijken welke verdere invulling we aan deze middagen 

kunnen geven. Je hoeft je niet aan te melden, je kunt gewoon 

binnenlopen tussen 14.00–16.00 uur. Je mag natuurlijk ook 

altijd familie en vrienden meebrengen! 
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Ga eropuit! 
 

HET BESTE MUSEUM VAN HET LAND 

Het Jan Cunen Museum in Oss won onlangs de Vriendenloterij 

Museumprijs. Dit museum bestaat al sinds 1935 en is gevestigd 

in een statige villa. Het heeft een mooie kunstcollectie en wil 

met een historische verzameling ook het verhaal van Oss 

vertellen. Volgens het Cultuurfonds dat de prijs uitreikt, is Jan 

Cunen bepaald geen stoffig streekmuseum. Het toont de 

collectie op een ‘vernieuwende, hoogwaardige manier’. 

 

Nu is er een expositie te zien met de titel ‘De Vorst van Oss en 

zijn tijdgenoten: de elite in de ijzertijd’. Die vorst van Oss 

leefde tussen 800 en 500 voor Christus en werd legendarisch 

toen in 1933 zijn bronzen urn werd gevonden in een enorme 

grafheuvel. Andere vondsten in het graf laten zien hoe rijk 

deze man moet zijn geweest. Die schat wordt bewaard in het 

Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden, maar worden nu dus 

in Museum Jan Cunen tentoongesteld, samen met de 

eigendommen van machthebbers uit onder andere Horst, 

Baarlo, Meerlo en Zevenbergen. Deze tentoonstelling is nog 

te zien tot en met 4 februari. 

 

LEVEN OP EEN KERKHOF 

Een kerkhof is een plaats van eerbied. Eerbied voor de doden 

en voor de treurenden die hun dierbare doden hier gedenken. 

Zo’n plaats moet worden onderhouden. Ook op onze paro-

chiële begraafplaats wordt er door vrijwilligers hard gewerkt 

aan het onderhoud, voor de doden en voor de levenden. 

 

Een kerkhof is ook een stukje stadsnatuur. Kerkhoven en 

begraafplaatsen herbergen vrijwel altijd meer plantensoorten 

dan je zou verwachten. Rob Vereijken onderzocht 40 jaar 

geleden tientallen kerkhoven in Midden-Brabant en veertig 

jaar later herhaalde hij dat onderzoek. De vereniging voor 

veldbiologie KNNV, afdeling Tilburg, houdt op dinsdag 12 

maart een lezing over dit onderzoek: 40 jaar (planten)leven op 

de kerkhoven. In de lezing vertelt Vereijken over bijzondere 

vondsten en over de verschillen in plantengroei tussen toen 

en nu. Hij besteedt ook aandacht aan ander leven op een 

begraafplaats: sommige (korst)mossen, vogels en insecten 

zouden het zwaar hebben zonder kerkhoven. Een lezing die je 

laat kijken naar allerlei ‘leven tussen de doden’. 

 

Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434, Tilburg 

Dinsdag 12 maart, 20.00–22.30 uur.  

Museumcafé open vanaf 19.30 uur. 

Toegang gratis. 

 

Doe mee aan de 20e digitale veertigdagenretraite van de jezuïeten 
 

‘De steen is weggerold’ is de titel van de veertigdagenretraite 

2024 van de jezuïeten. De retraite gaat op Aswoensdag (14 

februari) van start en eindigt op Paaszondag. 

 

Het is de twintigste digitale retraite van de jezuïeten. De 

retraite is geschreven door Rita Loyens. Over de retraite zegt 

ze: ‘Ons leven ondervindt wel eens last van de overdaad aan 

activiteiten. Er is geen tijd en ruimte meer voor stilte. Het lijkt 

wel alsof er niets meer is wat vreugde schenkt. Er ligt een 

steen voor onze deur die belet dat we naar buiten treden, of 

ook maar een glimp van het licht kunnen zien. Diep in ons leeft 

een verlangen naar eenvoud en rust maar het is niet 

gemakkelijk om te onderscheiden wat ballast is en hoe we die 

dan kunnen afleggen. Mogen we Aswoensdag aangrijpen om 

een eerste stap te zetten in het overboord gooien van ballast 

en om kleine rustpuntjes toe te laten.’ 

 

Innerlijke voorbereiding op de grote christelijke feesten 

Deze veertigdagentijd zullen ruim 20.000 mensen uit voor-

namelijk Nederland en Vlaanderen deelnemen. De digitale 

retraites van de jezuïeten tijdens advent en de veerdagentijd 

zijn inmiddels een begrip. De retraite helpt velen zich innerlijk 

voor te bereiden op twee belangrijke christelijke feesten: 

Kerst en Pasen. Zoals een deelnemer het omschreef: ’De 

digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en 

ordende mijn innerlijk leven.’ 

 

De digitale retraitanten krijgen dagelijks een gebedsmail met 

Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische 

gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het feest 

van Pasen intenser te beleven. 

 

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 

www.40dagenretraite.org. Deelnemers ontvangen geduren-
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de de periode van de veertigdagentijd dagelijks een gebeds-

mail. Wie zich eerder al inschreef hoeft zich niet opnieuw aan 

te melden. 

 

De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In 

het online gastenboek kunnen deelnemers hun gebeds-

ervaringen delen. De website ignatiaansbidden.org verzorgt 

jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 

veertigdagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed 

tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer 

bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven. 

 

 

25 t/m 28 mei: meerdaagse bedevaart naar Beauraing in België 
 

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een 

meerdaagse bedevaart naar het Belgische bedevaartplaatsje 

Beauraing met begeleiding van een priester en een zorgteam. 

Opstapplaatsen zijn Mill, Helmond en Eersel.  

 

Beauraing is een bedevaartplaatsje aan de rand van de 

Belgische Ardennen. In een meidoornstruik verscheen Maria 

vanaf 29 november 1932, 33 maal aan 5 kinderen. Maria, de 

moeder met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde 

aan zieken en bedroefden hulp en troost. Beauraing is rust, 

vrede en zorg voor elkaar. ‘Dat men hier op bedevaart kome.’  

Het is een uitdrukkelijke wens van de Heilige Maagd met het 

Gouden Hart. Vergeet niet op de wens van Maria in te gaan! 

Tot in Beauraing? 

 

Onderweg is een tussenstop van ruim een uur waar een 

drankje namens de organisatie wordt aangeboden. Aan deze 

bedevaarten kunnen zieken, gehandicapten, en gezonde 

pelgrims deelnemen. Er is goede medische begeleiding 

aanwezig. Desgewenst kan een medicijncontrole worden 

uitgevoerd. Er kan een rolstoelplaats gereserveerd worden 

voor in de bus. Bij de reissom zijn inbegrepen: de heen- en 

terugreis van de centrale opstapplaats naar Beauraing, 

volledig pension, een ongevallen-, ziekte- en reisverzekering,

 bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het 

zorgteam te betalen. Het accueil heeft kamers voor 1 of 2 

personen en is ingericht met seniorenbedden en een aantal 

elektrisch verstelbare bedden voor intensieve zorg. Er kan 

gebruik worden gemaakt van een passieve en actieve lift, 

papagaai, en een alarmknop aan het bed om de infirmerie te 

waarschuwen. In Beauraing kunt u gratis gebruik maken van 

rolstoelen en rollators. Vrijwilligers van het zorgteam rijden 

uw rolstoel indien u geen eigen begeleiding heeft. Met diëten 

wordt rekening gehouden.  

 

Programma: dagelijks Heilige Mis, rozenhoedje, dvd over 

Beauraing, lof en de persoonlijke zegen met het Heilige 

Sacrament, gezellige ontspanningsavonden, vespers, en 

Mariawake met handoplegging. Ook kunt u op eigen 

gelegenheid het heiligdom verkennen, het Mariaal museum 

bezoeken en de graven van de zieners bezoeken. Stille 

aanbidding is dagelijks mogelijk vanaf 14.00 uur in de kapel. 

Reissom meerdaagse bedevaart: v.a. € 340,00. 

 

Voor meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: dhr. H. Kuijs, 

Secretariaat van de pelgrims: Westerveldlaan 6, 5345 EM Oss, 

06-83255111, nbcpromariapelgrims@gmail.com, website 

http://nbcpromaria.weebly.com. 

  

http://ignatiaansbidden.org/
mailto:nbcpromariapelgrims@gmail.com
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Alle registers open 
 

In deze rubriek geven wij een overzicht van iedereen die 

sinds de vorige Mooi Meegenomen gedoopt, getrouwd of 

overleden is. 

 

Gedoopt 

3 dec Josh Samuels 

17 dec Aurelio van Ipenburg 

 

Overleden 

29 dec Frans de Beer (1936) 

4 jan Mary Suijkerbuijk (1948) 

5 jan Hein Wilsens (1953) 

 

Foto’s/afbeeldingen 
 

blz. 1: www.solidairmetindia.nl 

blz. 2: © Jan van den Berg 

blz. 2: © Familie Wilsens 

blz. 3: © Gerard Damen 

blz. 4: www.boomfilosofie.nl 

blz. 4: © Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok 

blz. 5: www.centeroftilburg.com 

blz. 6: https://nl.pinterest.com 

blz. 6: https://pixabay.com 

blz. 7: © Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok (3x) 

blz. 8: https://en.wikipedia.org (3x) 

blz.-9: © Het Ronde Tafelhuis (4x) 

blz. 10: © Jan van den Berg 

blz. 10: www.museumjancunen.nl 

blz. 10: www.40dagenretraite.org 

blz. 11: http://nbcpromaria.weebly.com 

blz. 12: © Jan van den Berg 

 

Nummer 334 van Mooi Meegenomen verschijnt in het week-

einde van 16/17 maart. Kopij graag voor 26 februari aanleve-

ren: mooimeegenomen@home.nl. De redactie behoudt zich 

het recht voor om aangeleverde kopij in te korten. 

 

Dit is de planning voor Mooi Meegenomen in 2024: 

 

nummer kopij bij de redactie verspreiding 

335 27 mei 22/23 juni 

336 21 augustus 7/8 september 

337 30 september 26/27 oktober 

338 11 november 7/8 december 

 

Mooi Meegenomen wordt mede 
mogelijk gemaakt door: 
 

Bouwbedrijf G. Kuypers: voor ver- en nieuwbouw 

Stokhasseltlaan 43, 5049 TB Tilburg 

013 - 4561289 

 

Woonsfeer: woningstoffering 

Offenbachstraat 165, 5011 EH Tilburg 

013 – 4555305, info@woonsfeerbv.nl 

 

Boca kaarsen BV: kerkkaarsen/kerkartikelen 

Galvaniweg 20, 5482 TN Schijndel 

073 – 5492511, www.boca.nl 

 

Bijnen Uitvaartverzorging Tilburg 

Brucknerlaan 20, 5011 DN Tilburg 

013 – 4553379, www.bijnenuitvaartverzorging.nl 

 

Autobedrijf Probaat VOF: BOVAG-autobedrijf 

Leharstraat 21, 5011 KA Tilburg 

013-5357171, info@autoprobaat.nl 

 

Bruidsboetiek Lovely Lady 

Stationsstraat 86, 5141 GG Waalwijk 

0416-337388, www.lovelylady.nl 

 

Natuursteenbedrijf Schaapsmeerders: grafmonumenten 

De Schans 63, 5011 EM Tilburg 

013-4550129, www.schaapsmeerdersheikant.nl 

 

Boomrooierij Weijtmans: houthandel en transport 

Handelsweg 18, 5071 NT Udenhout 

013-5111483, www.boomrooierijweijtmans.nl 

 

Tuincentrum GroenRijk Tilburg 

Stokhasseltlaan 39, 5049 TB Tilburg 

013-4550860, www.groenrijktilburg.nl 

 

Colofon 
 

‘Mooi Meegenomen’ is het communicatieorgaan van de 

norbertijnenparochie Heikant/Quirijnstok in Tilburg-Noord. 

 

Oplage: 750 stuks 

Frequentie: 6x per jaar 

Redactie: Jan van den Berg, Hans Happel,  

   Eveline Sitskoorn 

E-mail redactie: mooimeegenomen@home.nl 

 

Adres parochie: De Schans 122, 5011 EN Tilburg 

Telefoon:  (013) 4550663 

Internet:  www.norbertijnenparochiehq.nl 

E-mail:  info@norbertijnenparochiehq.nl 

 

Uw kerkbijdrage of gift mag worden overgemaakt op IBAN 

NL32RABO0181277638. ANBI-nummer 824144302 t.n.v. paro-

chie OLV Onbevlekt Ontvangen te Tilburg. 

 

Een verhuizing of huwelijk, de geboorte of het overlijden van 

een parochiaan graag doorgeven aan bovenstaand parochie-

adres. 


