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Eerste zondag van de advent 

Jes.63, 16b-64,3b-7 en Marcus 13, 33-37 
 

VERKONDIGING 
De oproep van Jezus vandaag in het evangelie laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Hij 
wist dat het gevaar groot was dat de oppervlakkigheid van de samenleving zijn leerlingen in 
slaap zou sussen, zodra hij niet meer bij hen zou zijn. Daarom drukt hij hen nu op het hart dat 
ze waakzaam en wakker moeten blijven, zoals een poortwachter wacht op de komst van zijn 
heer. En als je dat beeld doortrekt, wordt direct duidelijk dat Jezus geen passief afwachten 
bedoelt, maar een actief afwachten. Wat kan dat betekenen voor ons vandaag ? 
In het leven van elke dag zijn er heel wat momenten dat we actief verwachten. Het duidelijks 
wordt dat bij een moeder en een vader die een kindje verwachten en niets aan het toeval 
overlaten om zich daar goed op voor te bereiden. 
Kinderen lijken voortdurend in verwachting te leven en dat blijkt vooral in deze tijd van het 
jaar. Ze kijken uit naar de komst van Sinterklaas, vol verwachting klopt hun hart, en ze maken 
dan ook tientallen tekeningen en brieven om aan te geven wat ze graag zouden willen 
hebben. 
In de adventsperiode worden wij opgeroepen tot een diepe waakzaamheid en verwachting. 
Vier weken krijgen w ede tijd om ons voor te bereiden op de komst van Jezus en de deur van 
ons hart wagenwijd voor Hem open te zetten. De vraag die het evangelie ons vandaag dan 
ook stelt is of we ‘zwanger ‘willen worden van de Zoon van God. 
Is het in mijn en uw leven zichtbaar dat wij ‘in verwachting ‘zijn en dat wij hopen op ‘goed 
nieuws ‘?  Net zoals bij het kind dat uitziet naar de komst van Sinterklaas, zou het toch ook 
aan ons te zien moeten zijn dat wij een sterke hoop in ons dragen en dat het wachten op 
Jezus voor ons een grote vreugde is. En laat ook dat wachten AUB geen passief afwachten 
zijn, maar een actief verwachten. Laten we onze ogen niet sluiten voor de zorgen en vragen 
van mensen om ons heen, maar waakzaam zijn blijven voor ieder levensverhaal. Laten we 
ons hart niet afschermen voor het grauwe en verrimpelde gezicht van de arme die ons hulp 
vraagt, maar samen met hem of haar zoeken naar een betere toekomst. In het gelaat van 
een arme of zieke medemens  komt Jezus ons tegemoet. En laten we hopen dat deze 
gedachten ook leidend zal zijn en blijven nu er pogingen worden ondernomen om een 
nieuwe regering te vormen voor ons land  na die onverwachte verkiezingsuitslag. 
Leven vanuit verwachting of waakzaam kijken zal de wereld niet rooskleurig maken. Met 
andere ogen naar de wereld kijken maakt het leven ook niet altijd gemakkelijker. Maar het 
helpt wel om onrecht op het spoor te komen en te onderscheiden wat de moeite waard is 
om te realiseren. Het leven kan er een nieuwe dieptelaag van krijgen, waarbij je iets mag 
ervaren van die andere kant, in eeuwige waarden als liefde, nabijheid en trouw. Tekenen die 
aantonen dat God zich nog steeds verbonden weet aan deze wereld en haar en ons niet aan 
het lot overlaat. 
Waakzaamheid betekent ook dat we ons willen laten gezeggen door Gods werkelijkheid. Dat 
het verlangen in ons groeit dat het eeuwenoude verhaal van de menswording van God ook 
echt raakt aan ons eigen leven en ons mens-zijn inspireert en verandert. Zo worden we 
opgeroepen om ons leven in te richten op zijn komst. De terugkomst van de huisbaas die ons 
zijn bezit, zijn schepping toevertrouwde om te beheren. Dat kan door bijvoorbeeld te kijken 
naar wat we eten, hoe we ons kleden en met wat voor cadeaus we Sinterklaas en straks 
Kerstmis vieren. Als je weet wat je eet, waar het voedsel vandaan komt en hoe het gemaakt 



is, wie er voor geleden heeft en hoe het is verbouwd, dan is er al een eerste stap in de goede 
richting gezet. Achter ieder product schuilt immers een mens met een verhaal – een verhaal 
over een bestaan in waardigheid, of over uitbuiting en armoede. We vergeten zo vaak dat 
het altijd handen zijn die er aan te pas komen om onze producten te maken. 
Wees waakzaam is de teneur van het evangelie van deze eerste adventszondag: blijf met je 
hoofd en je hart bij de zaken en de taken die je werden toevertrouwd en opgedragen.  
We weten het maar al te goed: op de beursvloer en in de zaken wereld moet je voortdurend 
alert zijn, er wordt misbruik van je gemaakt, je wordt gepakt waar je zelf bij staat, je vist 
achter het net en ontoelaatbare praktijken verrijken de een en verarmen de ander. Op het 
voetbalveld, op de ijsbaan moet je constant scherp zijn: anders scoor je niet en val je niet in 
de prijzen. 
In de wereld die we aanduiden als ‘het komende koninkrijk ‘moeten wij waakzaam zijn; 
anders falen we als profeten en beheerders, en vallen we door de mand wanneer de Heer 
terugkomt. Wees waakzaam: kijk uit je ogen en kijk je ogen uit. 
 
Abt Denis Hendrickx 


