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VERKONDIGING 
De teksten van de beide lezingen van deze dag zijn in de loop van de tijd nogal eens 
verschillend geïnterpreteerd. Als het over talenten gaat zijn wij snel geneigd om direct te 
denken aan begaafdheden of bekwaamheden. Iemand heeft talent om te schilderen, om te 
zingen, om te koken. En als verschillende talenten in een en dezelfde persoon aanwezig zijn 
dan zeggen we al snel dat zo iemand wel extra, wel hoogbegaafd is. In het evangelie wordt 
deze voor de hand liggende redenering toch wat anders bekeken. Talent is een gouden 
muntstuk en vertaald naar deze tijd betekent een talent een fabelachtige som. Het gaat dus 
in het evangelie van deze dag om een zeer rijk iemand die op reis ging naar het buitenland en 
zijn hele bezit toevertrouwde aan drie knechten. 
De nadruk in het verhaal ligt zeker op de derde knecht. Hij was bang voor zijn strenge 
meester. Hij stopte het gekregen talent in de grond. Hij wou immers geen risico nemen. In 
deze tijd zouden we zeggen: Hij wou met die ruime ton aan euro’s zeker niet naar de beurs 
gaan of risicovol beleggen, want dat is altijd zo grillig. En op het spaarbankboekje zetten 
heeft ook weinig zin want een redelijke renteopbrengst is er niet bij. Alleen als je geld moet 
lenen dan weten onze banken de tarieven wel. Je zou zeggen…..eigenlijk best een verstandig 
man die correct en voorzichtig overkomt. Jezus vertelt ons echter bij monde van Matteus dit 
evangelieverhaal niet om ons te leren hoe wij met ons geld moeten omgaan. 
De centrale vraag welke ons lijkt te worden voorgehouden gaat vooral in de richting van: wat 
hebben we er met onze talenten en mogelijkheden eigenlijk van gemaakt en wat maken we 
van dat leven van ieder dag. Hebben we onze mogelijkheden ook werkelijk gebruikt of 
hebben we als een angsthaas maar niets ondernomen, bang dat we in de fout zouden gaan. 
De vraag is dan ook niet wat we allemaal aan mogelijkheden en capaciteiten hebben 
meegekregen, maar veel meer wat we hebben gedaan met datgene wat we hebben 
meegekregen. Hoe hebben we onze eigen gaven en mogelijkheden ingezet: hebben we met 
onze capaciteiten gewerkt of zijn we met onze handen over elkaar gaan zitten. Durven we 
ons af te vragen of we niet te bang zijn geweest om met onze talenten te werken. 
Het evangelie van deze dag houdt ons voor: ‘Mens wees niet bang, durf jezelf te zijn. De 
talenten die jou zijn toevertrouwd, gebruik ze en durf risico’s te nemen’. Als je je immers 
door angst laat beïnvloeden, ben je nergens. Onze talenten mogen we niet uit angst 
begraven of uit gemakzucht of zelfbehoud zo maar ongebruikt laten liggen. Worden of zijn 
we geen arme mensen als we ons talent begraven, ongebruikt laten. 
En………om ook heel dicht bij het bindingsmoment van nu te blijven: is geloven eigenlijk ook 
niet zo’n gekregen talent dat we gemakkelijk kunnen begraven. Het is niet moeilijk om het als 
kinderlijk gepraat van de hand te doen en er zo min mogelijk aandacht aan te besteden. Als 
we in elkaar het beste naar boven willen halen, zou ons verborgen geloof dan ook niet meer 
rente kunnen opbrengen en ons leven kunnen verrijken ? Is het niet een zinvolle 
levensopdracht bij elkaar te zoeken naar al die verborgen talenten, zodat het mooie in onze 
medemens zichtbaar wordt ? Het lijkt ook een mooi punt van overweging nu we deze week 
naar de stembus kunnen gaan. 
De lofzang op de vrouw uit het boek van de spreuken laat zien welke talenten aanwezig en 
werkzaam zijn in een vrouw die de weg van God gaat. Kunnen wij onszelf dan ook niet de 
vraag stellen of we eigenlijk wel weten wat de mooiste talenten zijn van je moeder, je vriend 



of vriendin, he docent, je collega van het dagelijkse werk. Als onze ouders en de leerkrachten 
van de scholen bij ons het beste naar boven hebben weten te halen, zouden wij dat dan ook 
niet bij elkaar kunnen doen. Waar de ander goed in is, dat benoemen en versterken. De 
parabel van de talenten wil het ons duidelijk maken: wordt de naaste van je medemens. Voel 
je verantwoordelijk voor de kleine wereld van je gezin, familie, buurt, parochie, voor jouw 
dagelijkse leefwereld, voor je land juist nu in tijden van democratisch recht om te steemmen. 
Hoe het moet gebeuren moet iedereen – in geweten – uitmaken. Het evangelie geeft geen 
pasklare recepten. Ze geeft het visioen van Jezus en dat mogen we niet begraven in de grond. 
E mogen het niet wegstoppen, maar we zouden het hoog in het vaandel moeten dragen. Als 
dat rijk van God morgen zou komen, wat zou ik dan vandaag doen ? Amen. 
 
Abt Denis Hendrickx 


