
WOORD VAN WELKOM 

26e zondag door het jaar 
Ezechiel 18, 25 – 28 en Matteus 21, 28-32 

  
VERKONDIGING 
Meestal zijn wij ontstemd als mensen zich niet aan hun afspraken houden. Het hoort nu 
eenmaal bij ons burgerlijk fatsoen dat we doen wat we beloven. Er zijn natuurlijk zachtmoedige 
mensen onder ons die zeggen dat er vast wel een goede reden zal zijn als iemand niet doet 
wat hij heeft beloofd, maar als het om belangrijke dingen gaat, kunnen wij flink boos worden. 
Het evangelie lijkt ons vandaag zo’n fatsoensregeltje voor te houden. Ja zeggen en niet doen 
is erger dan eerst nee zeggen, je dan bedenken en vervolgens alsnog doen wat er gevraagd 
wordt. Het is een soort goedgedragadvies waarvan we ons afvragen of dit nu alles is wat het 
evangelie ons te bieden heeft. Meestal krijgen we van die dwarse uitspraken van Jezus. Iets 
wat lekker haaks staat op ons dagelijks leventje en ons weer even wakker schudt. Nu horen we 
wel een heel braaf versje uit het boekje van wellevendheid. 
Alleen is het merkwaardig dat die tollenaars en publieke vrouwen weer om de hoek komen 
kijken. Ook Ezechiel is heel erg aardig voor de boosdoeners, als ze tenminste tot inkeer komen. 
Wat is dat toch met die bijbel ? Waarom gaat het nooit over normale mensen zoals wij, maar 
over randfiguren, slecht volk waarmee we maar moeilijk raad weten. Ze lijken er telkens zo 
goed van af te komen. Ze komen eerder in het rijk Gods dan wij. Ze worden ons tot voorbeeld 
gesteld, maar wat mankeert er dan aan ons ? Wij proberen keurig te leven, terwijl die 
criminelen en profiteurs er juist een rommeltje van maken. Als iemand zich niet aan Gods 
geboden houdt, zijn zij het wel. 
Misschien zit er toch meer venijn in het evangelie dan we dachten. Ons geloof is geen 
gedragsregeltje , niet een bepaald soort taaltje dat een bepaald soort mensen spreekt. 
Geloven is een levenshouding. Jezus wil door de buienkant heen prikken. Hij zoekt ons achter 
het kleurrijke scherm van fatsoen en etiquette. Er zijn allerlei prachtige woorden, maar wat zit 
daar eigenlijk achter ? 
Achter al die regels en uiterlijkheden die we kennen, waar mee we worden geconfronteerd, zit 
de gedachte en het gevoelen dat het toch vooral gaat om een levenshouding. Geloof zit in je 
handen en in je aderen. Wie gelooft , is opmerkzaam, kritisch als het moet. Komen onze 
woorden nog overeen met wat we doen. Ezechiël raadt ons aan goed op onszelf te letten. Komt 
tot inkeer, zegt hij. Dat betekent: luister nu eens goed naar wat je zegt. Klopt dat met wat je 
doet ? Misschien zouden we het beter kunnen omdraaien. Dat we eerst kijken naar wat we 
doen en vervolgens ons spreken daarop aanpassen. Misschien zouden we dan zwijgzamer 
worden dan we nu zijn. Samenkomen in geloof betekent dan vooral dat wij willen luisteren 
naar wat het evangelie betekent en hoe wij ons kunnen oefenen in gelovig handelen in plaats 
van weg te zakken in gemakkelijke taal. Het is een kwestie van je houden aan je afspraken. 
Gisteren waren duizenden jongeren samen met Paus Franciscus op het Sint Pietersplein in 
Rome bij elkaar om daar te bidden voor de toekomst van de kerk aan het begin van de 
zogenoemde synode. Deze synode staat in het teken van de vernieuwing van de kerk. En 
daarbij gaat het er vooral om dat iedere gelovige medeverantwoordelijkheid draagt in de kerk 
door actieve inbreng en inspraak. Dat vraagt om een nieuwe cultuur waarin men luistert naar 
elkaar, waarbij ieders stem gehoord en meegewogen wordt. Paus Franciscus benadrukte 
gisteren het belang van de stem en het gebed van jonge mensen en van alle kerken voor die 
toekomst van ons gelovig – onderweg zijn. 



Tegelijkertijd met de start van die bijzondere bijeenkomst in Rome, sluiten we vandaag ook 
nog speciale maand af. Een periode met extra aandacht voor de schepping, voor alles wat 
ademt en leeft. Voor de tweede zondag op rij, ging het ook vandaag in het evangelie over de 
oproep om in ‘de wijngaard ‘aan het werk te gaan. Ook nu gaat het over het hele volk. Geeft 
het gehoor aan zijn roeping als medewerkers aan Gods scheppingswerk. De nood is groot om 
je voor deze wereld en voor onze kwetsbare aarde in te zetten. Er mag niet worden getreuzeld, 
er staat zoveel op het spel.. De tegenpruttelende zoon , wordt in het evangelieverhaal bij de 
hoeren en tollenaars gezet, degenen die voorop gaan bij het binnengaan van het koninkrijk 
omdat ze tenslotte wel inzicht en inkeer vertonen en wel in deze wijngaard aan het werk willen. 
De tegenstelling is groot: wie beweren dit eveneens te zullen doen, maar eigenlijk enkel maar 
meestappen worden lelijk te kijk gezet. Veel principes en mooie woorden, maar daden blijven 
uit . Zowel Johannes de Doper als Jezus kregen gehoor bij gewone mensen, terwijl de 
gevestigde macht van toen geen vin verroerde en hen in tegendeel liever kwijt was dan rijk. 
Ook in onze dagen zijn het meestal niet de mensen met macht en geld die onrecht uit de 
wereld helpen, maar gewone mensen, met soms een vreemd parcours achter de rug, die toch 
dingen in beweging zetten. 
Jezus houdt ons een spiegel voor, en toont ons twee soorten antwoord welke mogelijk zijn als 
reactie om je in te zetten voor het welzijn van onze geloofsgemeenschappen en kerk en voor 
onze kwetsbare aarde die alles draagt wat adem heeft. 
De één zegt ‘je ‘en heeft de mond vol van principes en mooie woorden, mar daden blijven uit. 
Het is gemakkelijker te blijven hangen in het bestaande model, ook als het nergens naar toe 
leidt. Een ander is eerst weigerachtig, zegt eigenlijk ‘nee ‘, maar krijgt achteraf spijt. Die schiet 
in actie. Gewone mensen zijn vaak diegenen die toch dingen in beweging zetten.  
Zijn wij die mensen ? gaan wij er voor ?     
 
Abt Denis Hendrickx 


