
Zondag 10 september 2023 

150 jaar mariakerk in norbertijnenparochie Tilburg 

Exodus 33+34 en Matteus 16, 13 – 18 

 
INLEIDING 

‘Ḿet dromen leven naar morgen ‘prijkt in grote letters op de voorkant van de liturgie van deze 

bijzondere zondag. En ook het grote doek dat boven het koor hangt laat het zien. Hoezeer de 

aanleiding voor dit speciale weekend ook reden zou kunnen zijn voor terugkijken – 150 jaar 

kerkgebouw en parochiegemeenschap – daarbij willen en kunnen we niet blijven steken. Een 

mijlpaal van 150 jaar wil je vieren, daar wil je bij stilstaan. 150 jaar luisteren naar verhalen van de 

Schrift. 150 jaar zingen van een boek dat geleefd wordt.  150 jaar bidden om inspiratie voor alledag. 

150 jaar een bijzondere plek, niet om er vast te roesten als kerkuilen, maar om in beweging te 

blijven. Je wilt zo’n jubileummoment heel begrijpelijk gebruiken om terug te kijken maar het gaat 

toch vooral om vooruit te zien. Mogen we in deze jubileumviering bidden dat wij voldoende kracht 

mogen ontvangen om verantwoordelijk te kunnen zijn voor de ons gegeven opdracht: voor de ander, 

voor elkaar de deur naar geluk te openen. Mogen we in dit uur ervaren dat God ons een sleutel geeft 

en op ons rekent. 

 

VERKONDIGING 

Het verhaal van 150 jaar. Hoe was het in het begin. Hoe kreeg het samenleven 150 jaar geleden 

vorm in onze stad. Er heerste armoede maar de meeste mensen hielden het hoofd boven water. Men 

wist wat saamhorigheid was, met kwam voor elkaar op, bij tij en ontij. Men wist dar er meer was 

tussen hemel en aarde, dat wij allen op zoek zijn naar dat ongrijpbare, onmeetbare maar o zo 

werkelijke dat vrede en geluk zo kostbaar en breekbaar maakt: namelijk vertrouwen geloof en 

liefde. 

Men wist van het beloofde land en had vermoeden van de schenker, van de schepper. Om hem te 

eren maakte men ruimte. Het verhaal van Mozes  uit het boek exodus liet het ons zojuist 

nadrukkelijk weten. Het werd geen benepen ruimte, ergens aan de marge van de samenleving. Nee, 

het werd een grote ruimte, hoog en licht, in de geest van de moderne stijl van die tijd: neo – gotisch. 

Toen uniek op het vasteland van Europa, nu nog steeds uniek getuige het feit dat het gebouw en 

haar omgeving een nationale beschermde status heeft gekregen: de Mariakerk is een nationaal 

monument. 

Iedereen denk ik zal kunnen beamen dat het in het leven van iedere dag niet altijd gaat zoals we 

zouden willen. Als het wel goed gaat in ons leven, komt dat omdat er mensen zijn die ons 

vertrouwen geven. Dan wordt onze inzet vruchtbaar. Deze ruimte hier waar we ons hebben laten 

verzamelen is een oefenplaats. En ons samenzijn is een oefening in het luisteren naar 

ervaringsverhalen uit het verleden. Wat spreekt er een groot vertrouwen uit de woorden van eerste 

lezing waar Mozes met het volk onderweg God telkens op het spoor wil en kan komen. En wat 

wordt er in de evangeliewoorden van vandaag gezocht naar de betekenis van Jezus. Aan de 

leerlingen wordt de vraag gesteld: ‘wie zegt ge dat ik ben ? ‘En dan zeggen ze: ‘Johannes de Doper, 

of Elia, Jeremia of een van de profeten’. Dan komt Petrus , zoals gewoonlijk haantje de voorste, die 

zegt: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God’. Maar eigenlijk weet ie niet goed wat ie 

zegt. 

Ieder heeft zijn zegje en dat geldt ook in onze tijd. Sommige noemen Hem: zachtmoedige 

vredestichter, harde profeet en onruststoker, of revolutionair, die de gevestigde orde omver wil 

gooien enz. In Azie is hij een Aziaat, in Afrika heeft hij een donker gelaat, in de sloppenwijken van 

Rio ziet hij er uit als een zwerver. Mensen zoeken een beeld en een naam. Al eeuwen lang. 

Wij kunnen mooie bespiegelingen hebben over Jezus. We kunnen er studiedagen en congressen aan 

wijden. We kunnen op deze vraag zelf promoveren. Maar als we hem niet herkennen in ons leven 

van alledag: in de gast aan de deur, in de buurman of buurvrouw, in die verzorgster of verpleegster, 

in die zieke… 



Met de evangeliewoorden in het achterhoofd worden wij uitgenodigd om op de steenrots verder te 

bouwen. Het zijn scheppende evangeliewoorden welke ons voorhouden mensen te verzamelen die 

in God geloven en Jezus willen navolgen. En een kerkgebouw als mogelijkheid van samenkomen 

van ontmoeten en je laten begeesteren is daarbij een goed en bruikbaar middel, maar zeker geen 

doel op zichzelf. Het blijft immers altijd gaan om een verlangen en bouwen aan een wereld volgens 

Gods bedoelingen. Augustinus – de regelvader van de Norbertijnen – noemt het aldus: ‘bouwen aan 

de stad van God, waar niet macht en bezit het fundament zijn, maar liefde en vrede. Waar het vuur 

oplaait in de harten van mensen, waar mensen meer en meer het hart laten spreken om vrijheid en 

recht te delen. Zo gold het toen, zo geldt het nu. 

Je hart volgen heeft alles van doen met onze zorg om God en onze naaste. Je geloof belijden  krijgt  

niet alleen in het kerkgebouw een  plaats, maar als gelovige sta je ook en vooral in de samenleving. 

Dat betekent dat het van invloed is op wat je denkt en wat je zegt over de concrete inrichting van de 

samenleving. Eredienst aan God gaat samen met eredienst aan de naaste. Het geloof heeft directe 

gevolgen voor je daden. Als je hart vol is van waar het evangelie over gaat en je hart gevoed wordt 

door wat in Jezus’ hart leeft dan kun je niet anders dan werken aan rechtvaardigheid en 

barmhartigheid voor jezelf en voor anderen, en in structuren van arbeid, zorg, onderwijs en politiek. 

Verder bouwen op de steenrots, geloven in elkaar is vertrouwen hebben, kansen gunnen, zicht op 

toekomst bieden. Deze ruimte is 150 jaar een plek geweest waarop we in dankbaarheid mogen 

terugkijken van vanwaar we vooruit mogen zien, waar we aansluiting vinden en blijven zoeken bij 

allen die ons voorgingen in geloof. Maar geloven in nieuwe mogelijkheden is gaan staan in de 

dagelijkse realiteit. En die realiteit zeg ons – Het Brabants Dagblad bestede er gisteren nog aandacht 

aan – dat er tegenwoordig nagenoeg alleen nog maar kerksluitingen plaatsvinden in plaats van 

kerkwijdingen. En de ervaring leert ook dat een kerkgebouw vaak veel meer blijkt te zijn dan 

gestapelde stenen op een fundament met zomaar een dak erop. Zo’n bouwwerk heeft een veel 

belangrijkere waarde gekregen dan enkel voor de zondagse liturgie of toevallige samenkomst op 

een door de weeks moment. Het staat als een baken, als een symbool van gemeenschap welke 

voortdurend opgebouwd moet worden, waar onderhoud aan gepleegd moet worden, waarvoor je 

elkaar moet motiveren.   

Het is maar de vraag hoelang deze ruimte enkel voor de katholieke eredienst bestemd kan blijven. 

Het wordt immers steeds moeilijker om een sluitende exploitatie te realiseren. Wat zou het mooi 

zijn als deze plek een plaats kan en mag worden waar allerlei religieuze groeperingen onderdak 

vinden om in eigen en breder verband elkaar te ontmoeten en te inspireren. Op deze manier kan nog 

nadrukkelijker recht worden gedaan aan aan het multireligieuze karakter van deze wijk in onze stad. 

Met dromen leven naar morgen, vol geest weer op weg om dat rijk van God beetje bij beetje 

dichterbij te brengen. Dat lijkt allemaal groots en ver weg, maar…..het moet en kan beginnen in de 

eigen kleine kring van mensen. En als we al zouden denken dat het wel eens roeien tegen de stroom 

op is, dan leert de ervaring dat heel wat mogelijkheden bij elkaar het roeien licht en plezierig 

maken. Laten we elkaar tot zo’n gebruik uitnodigen En dat alles om elkaar van dienst te zijn, om 

een hemel op aarde mogelijk te maken. 

 

Abt Denis Hendrickx    

  


