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VERKONDIGING 
In de afgelopen weken en maanden zijn we regelmatig geconfronteerd met beelden van 
bijzondere natuurverschijnselen in grote delen van Europa en de rest van de wereld. Bij het 
zien van beelden van de wateroverlast raakten we telkenmale  onder de indruk van het 
doorzettingsvermogen van al die hulptroepen. Met betraande ogen sloegen we het soms 
gade: Al weer iemand het leven gered door hem of haar uit de kolkende massa te bevrijden. 
Al zou je het niet altijd zeggen als je ziet wat voor gemeens mensen elkaar kunnen aandoen, 
toch blijkt er iets in de mens te zijn dat zich verzet tegen de dood, ook tegen de dood van 
anderen. 
Ook van Jezus weten we dat hij zich met hand en tand verzette tegen de dood. In de bijbel 
worden daar diverse voorbeelden van gegeven. Zullen we na het horen van de 
Schriftwoorden van vandaag niet snel denken en zeggen: als Jezus zo tegen de dood en voor 
het leven is, hoe kan Hij dan in Godsnaam zeggen: Wie zijn leven wil redden zal het verliezen 
?  Zoiets kan toch  niet. Dat gaat toch tegen alles in wat ook maar enigszins menselijk is. Als je 
zo’n opmerkingen hoort dan komen die over als een donderslag bij heldere hemel. Je wordt 
er helemaal mee op het verkeerde pad gezet. Geen wonder dat er mensen waren die 
afhaakten, die de kerk verlieten om het zo maar even te zeggen.  
En dan komt vandaag Petrus in het evangelie om de hoek kijken. Eerst heeft Hij Jezus beleden 
als de zoon van de levende God. Een Jezus heeft hem tot Petrus, tot rots, aangesteld. Maar 
de rauwe werkelijkheid blijkt anders als Jezus zegt dat hij naar Jeruzalem zal gaan om er te 
lijden. Daar komt hij tegen in opstand. Dit kan hij niet goed vinden. Dat mag nooit en te 
nimmer gebeuren. Met de felheid die hem eigen is wil hij Jezus van dit onmogelijke plan 
afbrengen. Want hij is bang voor dat vooruitzicht van lijden. De reactie van Jezus is hard: ‘Ga 
terug, achter mij, Satan”. Daar sta je dan flink op je nummer gezet. 
En dan komt de vraag dichterbij ons. Hoe staat het eigenlijk met ons, met u en mij. Durven u 
en ik iets van ons leven te laten om anderen en beetje meer te geven. Hoe reageren wij 
eigenlijk op schijnbare alledaagse dingen. 
Wat betekent voor ons eigenlijk die speciale aandacht die gevraagd wordt in deze maand van 
de schepping ? Hoe staan wij er in en hoe gaan wij er mee om ? Onze wereld kan onze 
levensstijl niet aan. In razend tempo worden grondstoffen opgedolven, bossen gekapt, water 
verbruikt. Ons verbruik van materiaal en energie blijft stijgen. Intussen gaat een rijke 
verscheidenheid aan leven verloren, ook van soorten die ons voorzien van voedsel, 
medicijnen, en andere nuttige producten. Wie er tegenin gaat wordt bestempeld als 
onrealistisch en niet efficiënt. . Zo probeert de mens de wereld te winnen. 
Maar wat voor nut heeft het voor de mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat 
van eigen leven ? zegt Jezus ons in het evangelie. De groei-economie die ons 
consumptiemodel ondersteunt, gaat letterlijk ten koste niet enkel van het eigen leven, maar 
zelfs van het leven. 
Jezus is op weg naar Jeruzalem, waar hem de confrontatie wacht met de macht van deze 
wereld. Het is beangstigend, maar – zoals bij zijn profetische voorganger Jeremia – ‘laait er 
een vuur op in zijn hart’ dat niet te bedwingen is. Hij is vol van Gods geest. En daar kan ook 
zijn leerling Petrus hem niet van afbrengen. Het is nodig om de gangbare manier van denken 
te verlaten, en zich te laten ‘leiden door wat God wil’. 



Een ‘ander’ mens worden, met een nieuwe visie ! Weten wat God wil, wat Goed is, wat zeer 
goed is en volmaakt. Hoe kunnen we anders genezend zijn voor de aarde en alles wat ademt 
en leeft ? 
Ook in deze maand van de schepping geldt dat we samen met alles wat leeft en ademhaalt 
God lof brengen. God die aanwezig is in elk schepsel en alles tot leven roept. Maar is het niet 
met een klein hartje dat we God lof kunnen brengen. Want onze mooie moeder aarde is ziek. 
Niet alleen door de klimaatverandering. Ook veel planten- en diersoorten sterven uit, als 
gevolg van menselijke activiteit. Daardoor is ook het leven van de mens zelf bedreigd. 
Kunnen en mogen we nog dromen van de voltooide schepping waarvoor God ons als zijn 
medewerkers roept ? Jazeker zou ik op deze morgen willen uitroepen, maar daarvoor zullen 
we oude ideeën achterwege moeten laten, en nieuwe mensen worden, met een nieuwe 
visie. 
‘Er laait een vuur op in mijn hart, ’hoorden wij Jeremia zeggen, “Gods roepstem is sterker 
dan alle spot  en tegenstand. ”En Jezus wil de confrontatie met de machthebbers in 
Jeruzalem niet uit de weg gaan. Allemaal willen ze een breuk met het bestaande model, en 
willen ze dat we een andere weg – Gods weg – inslaan. 
 
Abt Denis Hendrickx 


