Zondag 6 augustus 2023: 18° zondag door het jaar
GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER
Daniel 7,9-10.13-14; Matteus 17, 1-9

VERKONDIGING

Het verhaal van deze dag vindt plaats als Jezus met drie van zijn leerlingen op een berg is.
Wat wordt er eigenlijk verteld ? Ach het lijkt me dat we het maar niet te ver van huis moeten
gaan zoeken. Je hoeft misschien alleen maar naar een kind te kijken dat van vreugde straalt
omdat het een cadeautje krijgt. Of kijk eens naar een bruidspaar op het moment dat ze
elkaar het ja-woord geven. Of naar die twee stokoude mensen die al meer dan zestig jaar bij
elkaar zijn en die elkaar rimpelige handen vasthouden....Bij al die keren wordt het weer zo
duidelijk: de goedheid van een mens straalt van alle kanten.

Op hun beste momenten moeten de leerlingen Jezus ook zo hebben zien stralen. Mooi ook
dat het evangelie juist een berg uitkiest als plaats waar de leerlingen die ontroering
overkomt. Ze moeten er blijkbaar even voor ‘los’ zijn, los van het alledaagse. De drie die er
bij zijn zullen het wel nooit vergeten....Het is voor hen alsof Jezus even de sluier optilt van het
grote geheim van zijn liefde voor hen. Ze ‘zien’ en “ horen’ met de ogen en oren van hun hart
dat hun Jezus met recht Gods veelgeliefde zoon genoemd mag worden.

Hoe ver 22 november misschien ook nog is, we worden nu met campagnes al opgeroepen te
gaan stemmen. Als we naar de stembus gaan, geven we onze stem aan een bepaalde partij
of een bepaalde persoon van die partij. Wat gebeurt er dan eigenlijk ? We spreken daarmee
ons vertrouwen uit in die partij, in die persoon. We zeggen daarmee eigenlijk: ‘Jij krijgt mijn
vertrouwen, dat je voor mijn en onze belangen opkomt. Dat je je belofte waarmaakt en geen
kiezersbedrog pleegt’. Daarmee gaan we een verbond aan met de partij of iemand ervan. Een
stem, een belofte, een verbonden.

Als een relatie wordt bevestigd met een huwelijk of anderszins dan zeggen de beide partners
tegen elkaar: ‘ik hou van jou; jij bent mijn welbeminde. In jou heb ik vertrouwen; ik beloof je
trouw te zijn’. En ze sluiten met elkaar een liefdesverbond, in de hoop dat voor hun hele
leven waar te maken. Een stem, een belofte, een verbond.

In het evangelie van vandaag staat Gods jawoord centraal. Ook hier een stem die wordt
uitgebracht op Jezus: ‘Dit is mijn Zoon, mijn Uitverkorene, luistert naar Hem'.

God spreekt groot vertrouwen uit in Jezus, zijn welbeminde. Deze stem houdt Jezus op de
been. Hij wordt gezien en erkend door zijn vader | Deze stem geeft richting aan zijn leven.
Deze stem blijft klinken tot op het kruis. Deze stem klinkt door tot de dag van vandaag. En
ieder die in Jezus’ voetstappen gaat, hoort die stem. Het is in Jezus, dat God een nieuw
verbond met ons sluit en ons het echte geluk gunt en belooft. Ook voor ons geldt: een stem,
een belofte, een verbond.

God brengt zijn stem op ons uit. Er is een belofte: ik ben er voor jou, alle dagen van je leven.
We sluiten met elkaar een verbond. Die stem roep het beste in mij omhoog.

Er zijn in ons leven heel wat stemmen, die een beroep op ons doen. Die ons leven mee willen
bepalen. Stemmen die via de beeldbuis, reclame en tegenwoordig heel nadrukkelijk via de
sociale media tot ons spreken, heel indringend en dwingend soms. Stemmen die ons een
geluk beloven, dat uiteindelijk maar van korte duur en niet echt blijkt te zijn. Stemmen ook
die ons oproepen om de ander als concurrent te beschouwen. Die mij uitnodigen mijn heil te
zoeken in eigenbelang, in de beste verzekering, in het profijt van bruikbare vrienden, in het
najagen van ‘geluk ‘




Het is ook de stem, die zegt: je bent pas iemand als je knap, gezond, succesvol bent. De stem,
die zegt, dat je pas meetelt als je aan die voorwaarden voldoet.

Onze maatschappij staat bol van ‘als — uitspraken ‘. Je moet aan zoveel voorwaarden voldoen.
Het gevolg is dat er dan veel verliezers en uitvallers zijn. Want al die ‘als — en * zijn op den
duur niet op te brengen.

‘Jij bent mijn welbeminde zoon of mijn welbeminde dochter’. Het is goed naar die stem te
luisteren. Ze is betrouwbaar. Ze stelt geen voorwaarden, geen als — en . God houdt van ons
mensen, onvoorwaardelijk.

In het evangelie van deze dag bindt Jezus tijdens het afdalen van de berg zijn leerlingen op
het hart om niemand te vertellen wat ze gehoord en gezien hebben. Voorlopig moeten ze
nog zwijgen. Wat typisch eigenlijk.....ze hebben mogen horen. Ze hebben ook mogen zien.
Maar nu wordt hen gevraagd vooralsnog te zwijgen. Dat is iets om over na te denken.
Jazeker, want soms kan het inderdaad beter zijn om nog even te zwijgen. Even te wachten
met spreken totdat je weer straalt.....totdat het zover is dat er weer een vriendelijk woord
over je lippen komt ? Ja, kijk, als het zover is, ja laat dan je goedheid maar stromen....! Dab
kan zelfs een blinde het zien en een dove het horen. Maar zolang het nog niet zover met ons
is, laten we dan nog maar liever even zwijgen. Het is van belang dat we op tijd weten te
zwijgen.

Abt Denis Hendrickx.




