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VERKONDIGING

Vandaag een redelijk lang evangelie waar we vernamen ho Jezus als het ware in de huid van
de boer kruipt. Hij probeert zijn toehoorders te overtuigen van de kwaliteit van het zaad dat
hij brengt en hoopt, dat het in goede aarde zal vallen. Dat is toch immers de kern van zijn
zending. En vandaag gaat het in de vergelijking over de bereidheid van de mensen om wel
dan niet open te staan voor zijn boodschap en voor zijn persoon.

Jezus maakt gebruik van de bodemgesteldheid van die dagen. Die kun je zeker niet
vergelijken met onze zo keurig omgeploegde akkers, waar nauwelijks onkruid groeit en gene
keien liggen. Al geldt natuurlijk in deze dagen nadrukkelijk de vraag wat voor schadelijke
milieuverdelgers er allemaal gebruikt zijn om het te krijgen zoals het is en wat nu de
schadelijke gevolgen zijn.

In Jezus tijd was het rondom hem eerder een stukje wildernis, dat zo goed en zo kwaad als
dat ging was omgetoverd tot akker, met hier en daar stukken goede grond, verspreid tussen
die stenen en et nodige onkruid.

Het is vanuit die leefwereld dat Jezus spreekt over de akker van de mensenziel. En die akker,
dat zijn wij, dat zijn volgens mij u en ik. De akker is ook onze wereld, waarin wij leven, nu
getroffen door oorlog, door natuurrampen, door milieueffecten welke het gevolg zijn van ons
omgaan met deze onze moeder aarde. De akker van onze wereld waar harde concurrentie
welig tiert en ondanks alle waarschuwingen gewoon wordt doorgegaan met misbruik. Een
akker , waar racisme dagelijks mensen uitsluit; een akker waar een ‘roofdierkapitalisme ‘de
dienst uitmaakt. Ik wil zeker geen pessimist zijn maar ik wil naast al het goede dat er is en
voortkomt toch ook oog te houden voor de donkere kanten van onze ‘akker ‘zoals die nu is.
Wie heeft er in die ‘akker’ nog een boodschap aan de Goede Boodschap ? Wie luistert er nog
naar de zachte stem van liefde en rechtvaardigheid ? Hoe is het toch mogelijk dat
populistisch geroep en misbruik van de sociale media mensen doet weglopen uit ons
democratisch bestel ?

Wie kiest er de kant van de arme helft van de wereldbevolking ? Wie durft het roer om te
gooien ? En dan ook echt om te gooien ? Is het niet zo zoals het nu ‘normaal ‘gaat, dat het
niet goed gaat. Ik denk daarbij aan de klimaatverandering, de voedselproblematiek en de
kloof tussen arm en rijk. Aan het begin van Corona enkele jaren geleden werd er met grote
regelmaat gesproken over een ‘nieuw normaal’. Maar wat is er van dat ‘nieuw normaal’
terecht gekomen en de vraag geldt vooral: hoe gaan we dat ‘nieuwe normaal ‘inrichten ?
Moeten we geen andere koers gaan varen ? Zitten we wel op het juiste spoor ? Brengt onze
akker echte gezonde vruchten voort ? Lieve mensen, de akker van onze wereld maakt een
grote crisis door en de vraag geldt of daar niet een fundamentele verandering in zou kunnen
komen ? Het lijkt een beetje op een grote olietanker. Om die bij te sturen moet er heel veel
kracht worden uitgeoefend om hem ook maar een beetje van richting te doen veranderen.
Enkele jaren geleden speelde zich dat af in het suezkanaal en de gevolgen waren op grote
delen van de wereld merkbaar.

En soms zijn er van die krachtige mensen, is er één mens, die het licht aansteekt door een
daad die net de harten raakt. Mensen zoals b.v. Greta Thunberg, de jonge meid die mensen
weet te mobiliseren voor klimaat verandering en we kennen allemaal nog wel voorbeelden
denk ik.




Laat ons vandaag als een verstandige boer onze levensakker in ogenschouw nemen. Welke
maatregelen zou ik kunnen nemen, om de opbrengst te vergroten. Ik denk dat de parabel
van vandaag belangrijk is voor iedereen die zich inzet voor dingen die op het eerste gezicht
weinig succesvol zijn. De parabel van vandaag zegt me: ‘ga op jouw manier door met wat
Jezus deed: korreltjes goedheid, hoop en solidariteit zaaien. Je hebt de zon in de rug. Je bent
er om te zaaien. De oogst is voor later..

Laat me eindigen met deze geleende woorden: ‘Ik hoop dat je met heel je hart wilt luisteren
naar mijn woord — zegt God — en dat je , samen met anderen, wilt zoeken naar wegen om
mijn droom te vertalen en concreet te maken.

Amen

Abt Denis Hendrickx o.praem.




